
  

Wil u deelnemen aan onze zomerwandelingen? Dan is een 
abonnement misschien iets voor u. Voor € 30 per persoon 
krijgt u zomaar eventjes tot 8 wandelingen (4 hernemingen 
en 4 nieuwe). Nieuw: betaling kan nu ook eenvoudig via QR-
code ter plaatse! 

Doe een overschrijving van € 30  per persoon op de rekening 
van Mechelenbinnenstebuiten (met vermelding van je naam) 
op het rekeningnummer:  BE66 3204 3980 5043

 

HERNEMING: Klein Begijnhof Heembeemd 
Zondag 7 juni om 14u,
Vertrek: Ingang Katelijnekerk, Katelijnestraat

Een buurt helemaal aan de noordelijke rand van de stad en historisch een 
Mechelse volksbuurt. Vanaf 1972 werd in deze wijk aan stadsvernieuwing 
en sociale woningbouw gedaan.  Het is nog altijd een snel veranderende 
wijk.  We ontdekken wie hier gewoond heeft en wie er nu woont en wat er 
allemaal gebeurd is met deze voormalige arbeiderswijk. 

HERNEMING: Hamwijk
Zondag 14 juni om 14u,
Vertrek: Ingang Kruidtuin, Bruul

Onbekend maakt onbemind. Nochtans kent de Hamwijk een rijke en 
merkwaardige geschiedenis. De Berthouts waren er thuis en lieten er hun 
sporen na. We maken een afspraak met de geschiedenis en gaan op stap 
met dolle Duitsers, ploffende poortwachters, arglistige augustijners en 
lallende looiers. Maar we ontdekken ook de uitdagingen van morgen.

HERNEMING: Stationswijk
Zondag 21 juni om 14u,
Vertrek: CVO (vroeger Sito) Leopoldstraat 42

De eerste spoorweg op het continent was de gelegenheid om een nieuwe 
wijk uit de grond te stampen. Ondernemers, fabrieksbazen en een resem 
vrije beroepen vonden er hun plek. Durfkapitaal en vernuft was er voor 
handen. Niet verwonderlijk dat hier de eerste Belgische auto het daglicht 
zag, spoorweginnovatie er de gewone gang van zaken was en 
meubelmakers hun beste waar te kijk zetten. Vandaag maakt de 
stationswijk zich klaar voor de 21ste eeuw.

HERNEMING: Heihoek
Zondag 28 juni om 14u,
Vertrek: Leuningen IJzerenleen

De Heihoek is een volkse, groene wijk intra-muros waar we nog een 
buurt-winkel vinden en de kinderen op straat spelen. Tijdens onze 
wandeling ontdekken we de oude havenwijk, een molen, 
landbouwgronden en kloosters.  Weet u waar de naam “Arsenaal” 
vandaan komt? Wandel met ons langs vergeten straten en maak kennis 
met de roots van Rik Wouters. 

Zomerwandelingen 2026

www.mechelenbinnenstebuiten.be

http://www.mechelenbinnenstebuiten.be/


  

Zondag 2/8 om 14u
Woensdag 5/8 om 19u

Zondag 23/8 om 14u
Woensdag 26/8 om 19u

Je kan als individuele deelnemer meewandelen.  De duurtijd is maximum 3 uur (inclusief rustpauze in café, prijs drankje niet inbegrepen).
Prijs € 10 cash bij vertrek – Gratis onder de 12 jaar – Check onze abonnementsformule

Foto's: www.regionalebeeldbank.be, Paul Hermans, Jan Smets
V.U. Peter Meuris, Goswin de Stassartstraat 139/101, 2800 Mechelen. Niet op de openbare weg werpen

Zondag 9/8 om 14u
Woensdag 12/8 om 19u

OLV parochie
Hanswijk

Groot Begijnhof 
Melaan

Paleizenwijk

In Mechelen groeide het Groot Begijnhof uit tot een plek waar zorg en 
onderwijs centraal stonden. Vandaag blijft de wijk in beweging, met 
nieuwe invullingen en functies die zich stap voor stap ontvouwen.
Voormalige sites krijgen een andere bestemming, terwijl groene ruimte 
opnieuw haar plaats opeist in de stad. Zo vloeien verleden en toekomst 
hier in elkaar over tot een gelaagd stadsverhaal.

Ga je mee op ontdekking in de parochie van O.L.Vrouw over de Dijle, daar 
waar het allemaal begon voor Mechelen. We dwalen door deze historische 
wijk en zoeken naar de wijzigingen en plannen. Wie woont hier nu? Hoe zit 
het met de mobiliteit? Wat staat er te gebeuren? Een wandeling door een 
zo bekende wijk met misschien veel onbekende weetjes.

De driehoek Bruul, IJzerenleen en Onze-Lieve-Vrouwestraat kennen we 
als de winkeldriehoek. Straten worden heraangelegd volgens de 
nieuwste normen, en op de al dichtbebouwde plekken ontstaan nieuwe 
woonfuncties. Herontwikkeling van gebouwen en publieke ruimte geeft 
de wijk een nieuw ritme, waar verleden en toekomst in elkaar vloeien. 
Tegelijk blijft het historische hart voelbaar, met water en oude verhalen 
die de wijk kleur geven.

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Ooit was Mechelen de politieke en culturele hoofdstad van de 
Bourgondische Nederlanden en zetel van het hof. In het kielzog daarvan 
vestigden ook kloosterorden zich binnen de stad. Het resultaat begin 16e 
eeuw was ‘de werf van de eeuw’. Later kwamen er scholen en een 
ziekenhuis in deze wijk. Wat gebeurt er vandaag met deze percelen? 
Wandel met ons mee op zoek naar de restanten van deze bouwwoede.

Zondag 16/8 om 14u
Woensdag 19/8 om 19u

Winkeldriehoek

Vertrek: 
Leuningen IJzerenleen

http://www.regionalebeeldbank.be/

	Slide 1
	Slide 2

